
Het is zaterdagochtend 10 februari. Om 9:00 uur staat een excursie gepland bij de Inlagen bij 

Ellewoutsdijk. 

Ik heb nogal twijfel of ik met de geplande watervogel excursie mee zal gaan. Het is nog vroeg, redelijk 

koud en ik ken het gebied van deze Inlagen redelijk goed (dacht ik). Uiteindelijk toch gegaan… en wat 

ben ik blij dat ik gegaan ben. Want het was zeer leerzaam, gezellig en we hebben twee vogelsoorten 

gezien die ik nog nooit in levenden lijve had gezien. 

Even tussendoor: Ik denk de meesten van jullie wel weten wat een Inlaag is maar toch even voor de 

zekerheid een snelle uitleg. Achter de hoofddijk (binnendijk) is voor de veiligheid een tweede dijk 

aangelegd (buitendijk). Het materiaal voor de buitendijk wordt afgegraven uit het gebied tussen de 

twee dijken. Daardoor zakt het niveau en kwelwater komt naar boven; een prachtig gebied voor 

watervogels. 

Bij aankomst staat Henk Huige, onze VWG begeleider, al te wachten. Er dienen zich nog 2 deelnemers 

aan. Een knus clubje van vier personen. 

Aan de hand van wat foto’s die ik daar heb genomen, neem ik jullie mee met onze belevenissen. 

We gaan de weg langs de Inlaag in en stoppen na een paar tiental meter om te kijken wat er daar zoal 

te zien is. Veel Smienten, een paar Wintertalingen en een eenzame Kleine Zilverreiger.  

Ook vele Brandganzen staan in de Inlaag en vliegen over. 

 

Wij gaan een klein stukje verder en zien twee Roodborsttapuiten, mannetje en vrouwtje. Ze zijn zeer 

energiek en vliegen onafgebroken afwisselend van paaltjes het veld weer in.  Zeer moeilijk om een 

scherpe foto te kunnen maken.  

We staan langs een klein stukje riet hetgeen een Rietgors ook heeft gevonden. Hij foerageert in het 

gras waardoor ook deze vogel lastig te fotograferen is. Hoewel ik niet erg trots ben op de kwaliteit van 

de foto’s deel ik ze toch maar. 

 

Verderop in de Inlaag kunnen we goed het verschil zien tussen Brandganzen en de Canadese Gans. 

Ook de Grauwe Gans laat zich zien.  



Wat ook opvalt, zijn de vele Slobeenden en hier en daar een Krakeend. Ook worden we getracteerd 

op een paartje Middelste Zaagbekken 

 

 

Aan steltlopers hebben we ook geen gebrek. We zien de Grutto, Zwarte Ruiter, Tureluur en Kluut.  

Ook een Lepelaar vindt de Inlagen blijkbaar een lekker plekje. 

 

En dan ziet Henk ineens een IJsvogeltje vliegen. Te laat voor een foto, helaas.  

Uiteindelijk komen we rond tien uur bij het laatste stukje van de Inlaag. En daar zien we dan twee 

soorten die voor mij nieuw zijn. Ik had ze nog niet ergens waargenomen. Nou zegt dat niets want ik 

ben pas een paar jaar actief met vogels spotten. Neemt niet weg dat ik wild enthousiast was bij het 

zien van Witgatjes en Watersnippen. 

 

 

De volgende dag ben ik nog even teruggegaan om na te genieten. Daar kon ik nog een goede foto 

nemen van een paartje Wintertalingen; gewoon omdat ze zo mooi zijn! 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dirk Wassenaar 

  



Nabrander: 

Het ringnummer van de Lepelaar was goed leesbaar. Deze heb ik doorgegeven aan de Werkgroep 

Lepelaar. Per kerende post kreeg ik het volgende overzicht: 

 


